
  

Klimaatalarm 3 april 2023 

Dit luchtalarm is voor ons een Klimaatalarm. In heel Nederland voert Ex8nc8on Rebellion op dit moment 
ac8es. Bij Tata Steel, de grootste vervuiler van Nederland, en al 8entallen jaren verantwoordelijk voor heel 
veel schade bij mens en natuur, is nu een blokkade, want het moet stoppen. De vernie8ging moet stopen. 

De aarde heeD de mensheid 8enduizenden, zo niet miljoenen jaren gevoed en beschermd, en in al onze 
behoeDen voorzien.  
In niet meer dan 100 jaar hebben we, gedreven door onze begeerte naar rijkdom, comfort, materiële 
goederen, heel veel hulpbronnen geëxploiteerd en de aarde uitgeput. We hebben het broze natuurlijke 
evenwicht van onze planeet verstoord. Genotzucht en materialisme hebben ons op de rand van 
zelfvernie8ging gebracht. 

Sinds 1990 hebben we meer CO2 uitgestoten dan in de 200 jaar daarvoor. In Nederland is de biodiversiteit 
de afgelopen veer8g jaar met 70% afgenomen.  

Sinds de eerste klimaaRop in 1995 is de wereldwijde uitstoot elk jaar alleen nog maar toegenomen.  
Het pas uitgekomen IPCC-rapport is alarmerend. De gevolgen van de klimaatverandering zullen nog 
erns8ger zijn dan eerder gedacht. In Nederland zijn we op weg naar een opwarming van 2.3° C. In wat voor 
wereld zullen mijn kleinkinderen straks leven? 

IJskappen zullen smelten, gebieden zullen onbewoonbaar worden. We krijgen te maken met periodes van 
extreme droogte of juist extreme regen, oogsten zullen mislukken. En het gebeurt nu al. Een deel van de 
schade is onomkeerbaar, en hoe later we in ac8e komen, hoe moeilijker het wordt om die schade nog te 
beperken. 

Toch laten we ons niet machteloos maken door stroperigheid, de mooie woorden, de traagheid en de 
laksheid. De chaos, de crisissen bieden een kans om een wereld te scheppen, waarin het niet langer gaat 
om eigen gewin, een wereld die niet gebouwd is op angst en geweld, maar een wereld waarin we zorg 
hebben voor elkaar, waar alle vormen van leven evenveel waarde hebben.  

We kunnen ervoor zorgen dat de fossiele industrie stopt, dat subsidies ten goede komen aan duurzame 
energie, dat het belas8ngstelsel op zijn kop gaat, dat niet arbeid maar vermogen wordt belast, dat we 
anders gaan produceren en werkelijke kosten worden belast. Een rechtvaardige wereld waarin voor 
iedereen genoeg is, waar geluk iets heel anders is als ‘steeds meer’. Een wereld waarin we ons verbonden 
weten met elkaar en met de natuur en in vrede kunnen samenleven. Een wereld die begrijpt dat we elkaar 
en de Aarde met al haar hulpbronnen heel hard nodig hebben. En als we de juiste keuzes maken werkt de 
natuur met ons mee.  

Volgende maand staan we hier weer om alarm te slaan voor het klimaat, want we hebben elkaar nodig. 
Samen zullen we het 8j keren, ook als klimaatwetenschappers concluderen dat we de doelen van Parijs niet 
gaan halen. Als we erin blijven geloven kan het nog steeds. 


