De Toekomststoel

een gedicht voor het kind van morgen

Hier staat voor u de stoel van de toekomst,

de stoel van en voor het kind van morgen,

het kind dat verlangt naar frisse lucht,
het kind dat dorst naar schoon water,

het kind dat niet vraagt om plastic soep,
het kind dat recht heeft op moeder aarde,

het kind dat afstamt van uw voorouders.

Dit kind van morgen vraagt u vandaag,

bij elk besluit, hou rekening met mij.

Ik wens u wijsheid bij uw overleg en

alstublieft maak mij niet

het kind van de rekening.

Gerard Beentjes



