GvhK Lied (april 2026)

Melodie: het is uit het leven gegrepen
Farce Majeure

Tekst: Kitty Terwisscha van Scheltinga

Refrein:

Bescherm de natuur is het streven,

van Grootouders voor het Klimaat.

Een leefbare aarde doorgeven,

aan kleinkind ‘ren, ’t is niet te laat.

1.

Ja actie willen wij, dus luister nou eens even.

De landbouw moet gifvrij, want dieren willen ook leven.
Maak al wat leeft nu blij, ga doen in plaats van praten.
Welke aarde willen wij, aan 't nageslacht nalaten.

Refrein:

2.

Schoon water in de sloot, dat is toch best wel logisch
Nu gaat veel leven dood, dus landbouw biologisch.
‘t Klimaat verandert snel, daarover zijn veel zorgen.
We trekken aan de bel, voor de dag van morgen.

Refrein:

3.

Een sterk klimaatbeleid, de uitstoot die moet dalen.
We krijgen anders spijt, en het is niet te betalen.

En wachten we te lang, dan stijgt vanzelf het water.
Dat maakt ons pas echt bang, dus actie nu, niet later.

Refrein:

4.

Sta op en help ons mee, om een schone wereld te krijgen.
Voor het land en voor de zee, we kunnen niet langer zwijgen.
Maar samen staan we sterk, en kunnen we veel leren,

Dus ga nu aan het werk, om het tij te keren.

Refrein:



